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Herinnering aan het herstel van de Beringse kerk. (62) 

 

Nog altijd staan de kerk en pastorie er, zoals tijdens de herstelwerkzaamheden 

van de verwoestingen, die tegen het einde van de oorlog aan het gebouw 

waren toegebracht, zijn gedaan. Wat zal het een werk zijn geweest en zoals in 

de verslagen te lezen staat, kon men het niet in één keer doen. De bouw van de 

nieuwe toren zou nog enkele jaren moeten wachten. Blij was men in de 

parochie, dat men de missen weer op de oude plek kon gaan volgen. 

 Een nieuwe inzegening van 

de parochiekerk te Beringe 

vond plaats en wel op 6 

oktober 1946. In het archief 

een lang gedicht gevonden; 

door iemand voorgelezen bij 

deze feestelijkheid.  Jammer, 

dat we er geen naam bij 

kunnen plaatsen. Wellicht, 

dat ouderen zich deze 

persoon (of was het een 

kind?) nog kunnen herinneren. En… wie zou de maker van het gedicht zijn 

geweest? Wie het weet mag het zeggen. Daarom hieronder geplaatst en neem 

rustig de tijd om het door te lezen. 

Met diepe ontroering denk ik aan 

’n novembernacht 

Toen ons mooie kerk hier als ’n 

puinhoop nederlag 

Al ons schone van ons mooie 

Limburg neer te halen 

Was het duivels plan van een 

groep vandalen 

 

 Dankbaar was u wel, maar 

geenszins nog voldaan 

De puinhoop die u daaglijks zag 

stond u geheel niet aan 

En nu is ons mooie kerkje opeens 

hier weergekomen 

‘k Wrijf m’n ogen uit. ’t Is net of ik 

maar sta te dromen 

 

Het helse werk dat was maar al te 

goed gelukt 

’n Enkele seconde maar en het 

kerkje lag uiteengerukt 

Ja, ’t was die treur’ge vijftiende 

novembernacht 

Die heel ons dorpje plots in 

rouwe bracht 

 Ik weet toch zeker, dat ons kerkje 

nog zopas  

Niets anders dan een grote 

puinhoop was 

Mijnheer Pastoor hieruit valt 

zonneklaar te leren 

Dat iets in korte tijd ten goede kan 

verkeren 

Ansichtkaart herstelde kerk Beringe 
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Mijnheer Pastoor, ‘k vergeet het 

nooit, uw ommegang 

Om den puinhoop, blijft me bij 

m’n leven lang 

Hoe geen vriendenwoord van 

troost vermocht te drogen 

Den tranenvloed ontsprongen aan 

uw ogen 

 In vier maanden amper kant en klaar 

dat heet ik een record 

Dat is geen werken meer dat lijkt 

veel meer op sport 

Aan allen onzen dank, ik wil geen 

naam hier noemen 

Maar moet hun aller werk ten 

zeerste roemen 

Gij wist het zware kruis lijk ’t 

moest te dragen 

Gij wist van wijken niet, nog 

minder van versagen 

Jezus moest ja in ons midden 

blijven wonen 

Jezus moest een godshuis 

waardig om erin te tronen 

 Een was er die ’t succes ten top hier 

wist te voeren 

Een motor was ’t die draaide vast op 

volle toeren 

Die werkte steeds in weer en wind 

bij dag en nacht 

Die niet huistoe wilde zo hij geen 

successen medebracht 

Toen duurde ’t maar een korte tijd 

En voor Jezus was een nieuwe 

woon bereid 

Een noodkerk was er dra verrezen 

Die door eenieder als een sieraad 

werd geprezen 

 

 Thans ziet hij moeite en zorgen 

beloond 

Straks wordt hij daarvoor in de 

hemel gekroond 

Proficiat Mijnheer pastoor 

Met uw herstelde kerk 

God geve er U den hemel voor 

En vruchtbaar zielenwerk 

 

Het weekblad Midden-

Limburg plaatste 

december 1951 deze 

foto van het interieur 

van de Beringse 

parochiekerk, gemaakt 

door fotograaf Sevens 

uit Helden. Nog 

steeds herkenbaar het 

interieur, al zijn in de 

loop der tijd 

veranderingen 

aangebracht.  
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