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Beringse kermis – heden en verleden  (61) 

 

Oktobermaand; de maand van de Beringse kermis. Een 

dorpsfeest, waarop sinds tientallen jaren op de zondag families 

traditioneel bij elkaar komen. Uit een grote feesttent op het 

kerkplein de avonden ervoor het gedender en gedreun van 

moderne muziek voor de oudere jeugd van Beringe en verre omgeving. Vele opa’s en 

oma’s vergezellen hun kleinkinderen deze namiddag naar het kermisterrein en trakteren 

ze op een rondje in de daar staande carrousel, rups, botsauto’s of andere attractie. De 

snoepkraam, viskraam en schiettent niet vergetend, om na een uurtje gezellig 

huiswaarts te keren en genietend van een koffietafel of avondeten de dag te besluiten. 

Gezien het 

jaargetijde keren 

families in het vroeg 

ingevallen 

avonddonker naar 

hun eigen woonstee 

terug.  

 

Kermis: plezier voor 

de jeugd van alle 

tijden. In vroeger 

jaren vond deze 

kermis plaats eind 

maand juni. Weet je 

nog ….? Op naar het 

terrein voor het 

landbouwbelang aan 

het kanaal. De 

schommels in met vrienden, hevig duwend met de voeten, soms staande op de rand 

van de schuitjes, om zodoende de omhooggaande bakjes meer vaart te geven. Met 

grote snelheid terug schommelend en naar links of rechts kijkend. Had je de vrienden 

in de ander schuiten alleen of met zijn tweeën kunnen verslaan? Ja, onze snelheid was 

van die kracht, dat het doek geraakt werd. Echter…, wat een illusie; plots nam de 

snelheid af. De toezichthouder of eigenaar had met een hendel de rem, bestaande uit 

een houten blok onder de schuiten, in beweging gezet. Stop – je tijd was om en een 

volgend kind of groepje was aan de beurt.  

 

Enkele bewoners vertelden over hun kermisherinneringen eind jaren veertig en jaren 

vijftig. 

 

Het kermisterrein met attracties bevond zich niet midden in het dorp, maar op het 

veldje voor het toenmalige Landbouwbelang.  

Beringse kermis, gezien vanuit de kerktoren. Oktober 2006 

(foto G.B.) 
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“De schommeltent stond bijna tegen de wand van het Landbouwbelang aan. De grote 

witte toren, die er nu staat, was nog niet gebouwd. Verder ontbrak de carrousel voor de 

kleintjes niet. Een snoepkraam stond er en in de hele regio kende men de familie 

Kamps uit Horst, die er eigenaar van was en van kermis naar kermis trok. Het 

snoepgoed lag uitnodigend achter glas te pronken en je kocht er nogablokken, spekjes, 

lolly's, suikerstelen en andere lekkerheden”.  

 

De zweefmolen gaf de jeugd veel plezier. 

  

“Deze stond niet 

op dit veldje bij het 

Landbouwbelang, 

maar vooraan op 

de Kievit, vlak voor 

de toenmalige 

'sjtroeësjop'.  De 

stoeltjes van de 

zweefmolen hingen 

met kettingen 

omlaag aan het 

bovenstel en met 

een heerlijk gevoel 

zweefde men in het 

rond. Je kon er 

dicht bijkomen, ook 

tijdens het 

ronddraaien en als 

kwajongensstreek greep je de stoeltjes, die bezet waren door meisjes, vast en gaf er 

een slinger aan. Lol alom en een hoog gegil van de meiden”. 

 

“Bij de carrousel kon het zeer druk zijn. Dat had een reden, want Graet van der Kop, de 

eigenaar van het dichtbijgelegen Vios – café en feestzaal – nam de kosten van de ritten 

voor een uurtje (soms twee) op zich. 

Slim als hij als kroegbaas was, wist hij de ouders en anderen langer op zijn terras en in 

zijn etablissement te houden. Bier en drank stroomden in dorstige kelen en het geld 

stroomde in zijn richting.  

 

Een schietkraam ontbrak niet en dat was het zo ongeveer, wat toestellen en kramen 

betreft”.    

 

De oprichters van de eerste Beringse kermis na de oorlog. 
Staande bij de zweefmolen op het terrein vooraan op de Kievit. 

Zie rechts boven een voorbijvliegend schuitje.  
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Aan oudere leeftijden was 

natuurlijk ook gedacht; 

vertier alom. Regelgeving 

van de burgemeester in een 

bericht uit Midden-Limburg; 

mét voorwaarden. 

 

“Wiel van der Kop, de broer 

van Graet, runde de 

frietkraam. Deze stond bij 

het Landbouwbelang. In het 

patronaat vond de matinee 

plaats en bij Vios kon je 's 

avonds gaan dansen. Een bijzonderheid: de mannen-wc bevond zich buiten het café en 

in een plasgoot kon je je overtollige vocht kwijt. Ook in de andere cafés was live – 

muziek en bij Antonius Steeghs, café 'Tontje', speelde het orkest “De Pipo's'. De leden 

van dit orkest bleven bij 'Tontje' overnachten. Als ik mij goed herinner speelde bij Vios 

‘Lange Nelis'. ‘Bruune 

Maantje' had in het 

pand, waar slagerij 

Korsten gevestigd was, 

een 'lunchroom' met 

de naam Juliana. Veel 

stelde het niet voor: hij 

had banken geplaatst 

in zijn winkel en op het 

vuur stond een ketel 

met vet te pruttelen. 

Daarin bakte hij frites. 

Lang heeft hij die 

lunchroom dan niet 

gehad”. 

 

En hoe stond het met zakgeld?  Niet te vergelijken met hedendaagse bedragen. De 

prijzen waren aan de lage kant. Maar toch…. “Kinderen gingen meteen na opening 

naar de kermis en veel zakgeld kregen ze niet mee. Als je geluk had, waren er 

volwassenen op het terrein, die aan jou wat extra centjes gaven. Je begrijpt: de prijzen 

waren anders dan in de huidige tijd; o.a. snoepgoed kon je kopen voor 10 cent.  

De prijs van de pilsjes was eveneens laag; 30 á 35 cent.”  

 

“De kermis duurde vier dagen, echter Beringe had iets extra's. Op de zondag na 

Heldense kermis vierde men hier de 'Beringse' kermis. Een dag, waarop in de  

Hoove vaak veel te doen was. “ 

 

Midden-Limburg – bekendmaking burgemeester 

Orkest 'De ‘Pipo’s’ 
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(Met dank aan de verteller(s) en fotograaf) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Bericht over Beringse kermis uit een van die jaren. 


