Korte Beringse verhalen 202407

Kermis in de jaren dertig’ (58)

Zomertijd — kermistijd. Tenminste op vele plaatsen om ons heen. Beringe
vormt daarop een uitzondering; de kermis wordt hier sinds tientallen jaren in
oktober gevierd. In de jaren daarvoor was er sprake van een aparte Beringse
kermis in juni. Een week na de gezamenlijke Heldense kermissen. Hoelang kent
ons dorp reeds dit feest? Ingesteld in de jaren na de Tweede Wereldoorlog of
was er sprake van een kermis in kleinere vorm in de jaren dertig voordat de
oorlog uitbrak? Laten we niet vergeten, dat ons dorp pas in 1928 een eigen
parochie werd. En die decennia in de vorige eeuw waren wereldwijd gezien door
de crisis geen vetpot. Maar toch...... De toenmalige bewoners probeerden het
plezier in het leven te bewaren. En onze Soos ging daarin voor. Zij regelde veel
voor het dorp en het bekendst is natuurlijk het Gentrijden. Echter, bladerend in
hun aantekenboek uit die tijd, komen we het woord ‘kermis’ ook al tegen. Erg
uitgebreid staat het niet beschreven, maar we kunnen ons er een voorstelling bij
maken. Lees met ons mee en misschien kennen sommigen nog verhalen van
hun ouders en/of grootouders.

Februari 1931: “Word medegedeeld, dat ‘t Gentrijden gehouden word op
Beringer kermis Zondag. Door de voorzitter word medegedeeld dat de tent
gehuurd is voor f. 450,- en dat hem personen gevraagd hebben voor op reis te
gaan heeft hif geantwoord indien ‘t met de kermis goed word kunnen we op
reis gaan en indien ‘t tegen valt moeten we de tekorten uit het reishoekje
dekken”.

De soos, onder voorzitterschap van Vullings Ber, was zoals gezegd, een
belangrijke vereniging in het Beringse dorpsleven. Blijkbaar kon men het
Gentrijden zo organiseren, dat het samenviel met wat men toen onder kermis
verstond. Een tent huren voor f 450,- om er het dansfeest in te houden.
Geweldig, dat er afgesproken werd, om bij een goede opbrengst een reis voor
de leden te houden. Kort maar
krachtig opgeschreven en niet nader
uitgewerkt. Laten we raden, waar de
tent gestaan heeft; waarschijnlijk
richting kanaal?? En verder...?

Niet getreurd: Een volgend verslagje
tilt weer een beetje van de sluier op.

Maart 1931: “Word door de voorzitter
medegedeeld dat hem enige
menschen gevraagd hebben om een
draaimolen in Beringe en zal daarnaar geinformeert worden .G Peeters vraagt
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als het met 50 gulden te doen is zal het wel gaan en word nog door P. Smedts
opgemerkt dat we geen kettingmolen moeten kiezen en de voorzitter
antwoord dat dit ook geen bedoeling is”.

Kijk; een draaimolen komt erbij. Aan de kinderen is ook gedacht. Zijn er nog
andere attracties te betalen? Daarover geen nadere opmerkingen. En wat houdt
een kettingmolen in? Wordt de draaimolen rondgedraaid door een paard aan
de ketting? Of wordt er de zweefmolen mee bedoeld?

April 1931: Werd meedegedeeld dat de draaimolen gehuurd is voor 50 gulden
en een schommel en dat beiden 3 dagen blijven staan en de laatste 2 dagen
een van beide.

Tot zover de aantekeningen uit 1931.
De kermis zal zeker ook in die tijd veel
plezier gebracht hebben. Kijken we
verder naar de jaren erna; dan zijn er
enige veranderingen aangebracht.
Beringe was een feestzaal rijker
geworden en er hoefde nu geen tent
opgezet te worden. De gratis ton bier
zal zeker wel geleegd zijn.

Juni 1933: “Werd meedegedeeld dat zaterdagavond voor de kermis de zaal van
Kop feestelijk geopend worden het personeel voor de kermisdagen word
verzocht de gratis gegeven ton bier rond te brengen.”

Grote verschillen met de kermissen in onze dagen. Met al die toeters en bellen,
keiharde muziek; flitsende lichten en felle kleuren. Had men toen ook muziek?
Jazeker. Dat blijkt uit een volgend berichtje.

April 1934: “Word besloten de zaal en 1 orgel weder te huren voor de a.s.
kermis.”

Over inkomsten en uitgaven wordt niet veel beschreven. Toch een mooi
bericht: zou het komen omdat er nu winst gemaakt is?

Oktober 1934: “ Met de kermis hadden we een overschot van 206,00 gulden vrif
geld.”

Zoals hierboven al aangegeven, was er in die tijd in Helden een grote kermis en
vierde men de zondag erna in Beringe nog een eigen nakermis; genaamd
‘Beringse kermis’. De ruiterfeesten vonden in die jaren in de Hoove plaats. Later
verhuisden deze naar de huidige Hoevenstraat.
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Mei 1935: “Ons eigen ruiterfeest zal gehouden worden zondags na de kermis
dus Beringsche kermis en dit zal gehouden worden op den weg bij Wilms.

Aan helpers en vrijwilligers geen gebrek in die tijd. Hoe zou dat toch komen? Er
moest zelfs geloot of gestemd worden.

Juni 1936: “Voor oppassers met de kermis hebben zich opgegeven 134
personen en hiervoor zijn er maar 10 noodig. Na stemming:

Dansgeld: P. Trienes — Jos v.d. Beuken — S Jacobs.
Buffet: C. Kessels — H. Willemsen - J. Vullings
Kellner: P. Smets — Jos Wilms - L. Engels

Cassa: J. Zegers

Aha, de welbekende schommel doet voor het eerst zijn intrede. Menigeen zal
zich die nog kunnen herinneren, want ook in de jaren na de oorlog stond een
schommel met schuitjes voor het Landbouwbelang.

Juni 1937: “Voorstel van ‘t Bestuur voor het
plaatsen van een draaimolen met
schommel. Er word een vergoeding
verlangd van 30 gulden.

Oppassers voor de kermis

Dansgeld - S. Jacobs - P. Trienes — Jos v.d.
Beuken.

Kellners - L. Engels — P. Smets - A. Trienes.
Buffet - H. Willemsen — C. Kessels — J.
Vullings.

Cassa - J. Zegers.

December 1937: “Voorstel van ‘'t Bestuur voor het plaatsen van een draaimolen
met schommel. Er word een vergoeding verlangd van 30 gulden.

Tot slot nog een berichtje over de financién. Een flink bedrag aan inkomsten en
uitgaven. Zou er toen ook al sprake zijn geweest van een inflatie?

November 1939: Vers/ag van de kermis 1939 word voorgelezen, als volgt.
Inkomsten 1137,95; uitgaven 921,50 dus winst f. 215, 45.

En in de oorlogsjaren? De Soos blijft nog even bestaan om zich daarna zelf op
te heffen. Men moest te veel voldoen aan de voorwaarden van de bezetter wat
betreft het verenigingsleven. Het aantekenboek geeft dan ook geen verslagen
meer.
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