
26. Vastenaovend in Beringe – deel 2 

Op het einde van 1953 begon de carnavalskoorts weer te 

kriebelen. In Panningen belegde men een vergadering om te 

komen tot een Carnavalsvereniging voor Helden en op 21 

september 1953 stond het volgende bericht in Midden-

Limburg:  

Uiteindelijk resulteerde dit in een 

samenwerking tussen Beringe, 

Panningen en Egchel met de naam 

van de vereniging: “De Kuus”.  

Tevens koos men een raad van elf, 
waarin mensen uit de dorpen zitting 
hadden. Maar een prins kwam er nog 
niet; die spanning bleef bewaard tot 21 
februari 1954, toen op een 

carnavalsavond de eerste prins van de Kuus 
werd uitgeroepen → ‘Frans van de bèkker oeht 
Beringe’. 
 
De Carnaval kon volop gevierd worden met als 
hoogtepunt de eerste grote carnavalsoptocht op 
28 februari 1954, die zou gaan trekken van 
Beringe naar Panningen. 

 
Prins en vorst met hun gevolg poseerden voor een statige foto, die 
hieronder bijgevoegd is. (Uit krantje 1985) 

 
De volgende personen 
uit Beringe maakten er 
deel van uit → Mat 
Boots – Grad Gielen – 
Wiel Leurs – Frans Pubben – Ad v. d. Mijl en Handrie Kessels.  
 
Verschillen van opvatting, nieuwe besturen en veranderende bestuursvormen gaven de vereniging 
een ander aanschijn. Na verloop van jaren leidde dit tot een splitsing; de dorpen richtten hun eigen 
vereniging op. In 1963, om precies te zien op 18 januari, richtten o.a. Handrie Kessels, Lei en Nic Pubben, 
Piet Wilms en Pie Sonnemans De Beringse Kuus op. Sjraar van Horen werd tot eerste prins van Beringe 
gekozen. Bron: Arno Bos. 
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