
21.  Herinnering aan Kerstmis       

 

“Kerstmis heeft vele tradities weten te behouden. De kerstboom b.v. Als kind vond ik 

het spannend om samen met vader naar ons bos te gaan. Goed ingepakt, want de koude 

decemberwind woei om je heen en misschien kwam er de volgende nacht wel sneeuw.  

Veel mensen hoopten erop; misschien weer een witte Kerst. We liepen van boompje naar 

boompje, bekeken het met een geoefend oog en schudden er eens aan. Tot er een keuze 

gemaakt was en met een bijl de stam van het boompje werd doorgehakt. Vol trots sleepte je 

deze vondst over de weg naar huis. Het liefste had je hem meteen in de kamer gezet, zodat 

de geur van de naalden zich door het huis zou kunnen verspreiden, maar door de 

voorafgaande regen moest hij eerst drogen.  

 

Een van de volgende dagen vulden we een emmer 

met zand en zetten de stam erin. Van alle kanten 

aangevuld, zodat hij niet kon omvallen. In de voorkamer 

was met enkele veilingkisten een plateau gemaakt en de 

kerstboom kreeg zijn plek erop. Dozen met spullen waren 

van de zolder gehaald en eveneens de rollen rots papier. 

Daarmee werden de kisten en emmer bekleed, zodat er van 

dat materiaal niets meer te zien was. Het papier, vaak 

vastgezet met punaises en plakband, stelde een aardig 

landschap voor, maar met verfrommelde stukken moest er 

nog een grot gemaakt worden. Jezus was volgens het 

verhaal immers in een grot of stal geboren, buiten de stad 

Bethlehem en omdat in de herberg geen plaats meer was. 

Vervolgens kwam het leuke werk: de boom mooi versieren 

met spullen, die met krantenpapier verpakt in de dozen 

lagen. Goh, af en toe las ik een berichtje van vorig jaar en 

bekeek nog eens de strip van ‘Suske en Wiske’.   

Ik mocht ze een voor een aangeven en hoorde vaker: 

‘Voorzichtig met de kerstballen; ze zijn van glas.” Het waren 

dezelfde als die van vorig jaar en van het jaar daarvoor en van 

….  Nou ja, je begrijpt, dat deze zo vaak mogelijk gebruikt 

werden. Ik zie ook nog het engeltje met vleugeltjes en de 

gekleurde vogeltjes, die met een knijpmechanisme op een tak 

geplaatst werden. De piek er nog bovenop en engelenhaar 

hangend over de takken. Als laatste de kleine kleurige 

gedraaide kaarsjes. Hé, het doosje, waarin ze zaten, kwam me 

bekend voor. Ook van het vorige jaar en menig lontje 

verraadde door zijn zwarte kleur, dat het al een keer gebruikt 

was. Zij werden vastgezet op zo’n knijpertje en op de takjes 

geklemd. Soms een heel gewriemel om ze goed rechtop te 

laten staan. 

 

 



 

Vanaf een afstandje bekeken we samen het gehele tafereel. Vader had mos geplukt in 

het bos en bedekte er de bodem mee. Het gaf een heel natuurlijke aanblik en nu konden de 

beeldjes, die weer in een andere doos lagen, geplaatst worden. Moest Maria nou links of 

rechts van de kribbe staan? Ik weet het niet 

meer. De os en de ezel kregen hun plek achter 

in de grot. En Jozef op z’n knieën vertederd 

kijkend naar het kribje. De herders waren al 

onderweg en kregen hun plaatsen op het 

glooiende terrein voor de grot. Een enkel 

schaap was verdwaald en bevond zich een heel 

stuk naar achteren. Zelfs eentje was op de rots 

geklommen en keek van boven toe. Het 

moeilijkste was om het engeltje een goede plek 

te geven, zodat het niet omlaag zou vallen De 

drie koningen met hun kameel kwamen ook uit 

een doos tevoorschijn, maar mochten nog niet 

hun plekje innemen. Vandaar dat ze achter het 

papier in een hoekje verstopt werden, totdat ze 

op 6 januari de stal zouden bereiken. Ze 

hadden nog een hele reis te gaan. Precies zoals 

de juf op school in het Kerstverhaal had verteld. Over enkele dagen was het Kerstmis en 

onze beste kamer was geheel in kerststemming aangekleed.  Tekst Arno Bos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Een originele gipsen kerstgroep ©) 


