
 

 

 

23. Nieuwjaarsversje 

 

 ‘Lieve ouders’   

Menigeen zal zich deze woorden van vroeger nog wel herinneren. Staande voor je vader en 

moeder, voor of tijdens het ontbijt op Nieuwjaarsdag, wel of niet met de brief in de hand. 

Sommigen lazen het versje af en anderen kenden de woorden uit hun hoofd. Want op 

school was er geoefend met de meester/ juf. En wat had je je best gedaan op het 

overschrijven van de woorden, die met een krijtje voorgeschreven op het bord stonden. 

Thuis de envelop, waarin de brief zat, op een geheime plek verborgen houdend, want je 

ouders mochten hem niet vinden.  

En dan volgden de coupletten elkaar op; een terugblik op wat voorbij was; een blijde wens 

voor je ouders en voorspoed vragend aan de Lieve God. Tekst Arno Bos. 

 

Zoals in onderstaande Nieuwjaarsbrief met als datum 1 januari 1960 beschreven wordt. 

  

 



 

 

  

Mooie wensen uit het verleden, ook in onze tijden 
toepasbaar. Daarom beste lezers wensen we voor jullie 
allen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


