
22. Kerstherinnering 2 

 

En toen verscheen het bericht in de 

krant: ‘STILLE NACHT’. ‘Voor het eerst 

sinds mensenheugenis zullen er deze kerst 

op 24 december geen nachtmissen 

plaatsvinden. Daartoe hebben de 

bisschoppen van Nederland besloten’. Het 

zal dus letterlijk stil zijn in vele kerken. Wat 

maken we een vreemde tijd mee en wat 

heeft het coronavirus een invloed op de 

hele wereld. Dat zelfs dit besluit is 

genomen om de epidemie mede in te 

dammen. Gelukkig heeft men nog mooie 

herinneringen aan de tijden, dat men wel 

kon deelnemen aan de nachtmis.  

 

Vandaar enkele gedachten aan vroeger. Het katholieke geloof speelde een grote rol en het 

bezoeken van de H. Mis was een verplichting.  De parochieherders hadden het met Kerst 

vreselijk druk. Niet alleen de Nachtmis was belangrijk, maar zoals uit onderstaand bericht 

uit Midden-Limburg blijkt, vonden er in de kerk vele diensten plaats. De pastoor van Beringe 

hield de nachtmis om 5 uur in de nacht. Wat daarvoor de reden mocht zijn, is mij niet 

bekend. Meerdere parochies in de omtrek hielden deze eucharistieviering om deze tijd en in 

een enkele parochie vond die ’s avonds om 24.00 u plaats. Ik herinner me echter niet, dat 

mijn ouders mij mee hebben genomen naar de Nachtmis op dit vroege uur.  Hoe sfeervol 

moet het geweest zijn - geluid van klokken in 

de verte - gelovigen al dan niet met een 

zaklampje in het duister te voet of met de 

fiets op weg naar de kerk – gehuld in dikke 

winterjassen, sjaals om en mutsen op - 

beschermd tegen de koude en indien er 

sneeuw lag hun schoenen of laarzen 

afkloppend op het stoepje voor de ingang of 

in het halletje onder de toren. Onderwijl 

luisterend naar de orgelmuziek, die hen met 

kerstliederen uitnodigde om plaats te nemen.  

   

Op Kerstdag naar de hoogmis en ’s 

middags was er een ‘completen’; een soort 

lof. De kerstliederen, gezongen door het koor 

en begeleid met orgelmuziek klonken 

feestelijk door het gebouw en de gelovigen 

zongen mee. ‘Wij komen tezamen’ en ‘De 

herdertjes lagen bij nachte’ en het sfeervolle: 

‘Stille nacht’.  

Bericht uit M. L. 21-12-1957  

 

Kerststal in de Krippana - Losheim (Dld.) © 



 

De opgebouwde kerststal met de grote beelden en dennenbomen vol lichtjes, maakte 

veel indruk op ons kinderen en ervoor stond de knikengel. Na 

de mis liep je met je ouders ernaartoe en mocht je een muntje 

in het bakje laten vallen en een kaarsje aansteken. Wonderlijk, 

hoe het engeltje daarna met zijn hoofd knikte en vol 

verwachting keek je ernaar, alsof je verwachtte, dat het ‘Dank 

je wel’ zou zeggen.  ’s Middags was de kerk geopend om 

gezinnen met kinderen de gelegenheid te geven naar de 

kerststal te gaan kijken.  

 

 Goh, wat kon het soms koud zijn. Of het werkelijk elk 

jaar zo was is niet duidelijk, maar deze ervaringen blijven lang 

bij je en het verlangen naar een witte kerst is vaak een van de 

wensen, die men heeft. Zou het zo zijn, dat er toentertijd eerder 

sneeuw lag?  De kille noordenwind floot om het huis, de kachel 

in de beste kamer gloeide en verspreidde een welkome 

warmte. Samen gezellig aan tafel en het kerstmaal nuttigen. 

Een feest voor de hele familie.  

 

Laten we hopen, dat er het einde van het virus in het vooruitzicht is en de tijden weer 

‘normaal’ worden. Hopelijk kunnen we het volgend jaar het sfeervolle kerstfeest weer gaan 

vieren met een mooie avond- of nachtviering. 

 Beste lezers - fijne feestdagen wensen we jullie toe. 

 

---------------------------------------- 

Info: De completen 

Zij vormen het laatste getijdengebed van de dag. Het woord is afkomstig van 

het Latijnse completorium dat afronding betekent of complere = vullen. De completen komen voor 

in de rooms-katholieke kerk, de orthodoxe kerk, het anglicanisme, het lutheranisme en enkele 

andere denominaties met liturgische tradities van het christendom. Het stamt uit de 6e eeuw. 

 

Info: Knikengel 

Een knikengel is een offerblok in de vorm van een engel. Deze engel had een scharnierend hoofd. 
Indien men een muntje in dit offerblok wierp, werd door een mechaniekje het hoofd in een ja-

knikkende beweging gebracht, waardoor het leek alsof de engel de gever vriendelijk toeknikte. 

Tekst Arno Bos 

 

 

 

Een knikengel. 

. 
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