
 

 

19. Uit de oude doos: 

 

Bij het “doorsjumen” van het oude sigarenkistje gevuld met foto’s van 

”vreuger”  kwam bijgevoegde opname tevoorschijn. Goh, wat een zeldzaam 

exemplaar, waarop afgebeeld Onze Goedheiligman Sint Nicolaas, gezeten op 

zijn schimmel, vergezeld door zijn 

Pieterknecht. Ik had me al langer 

afgevraagd, wanneer het 

Sinterklaasfeest voor het eerst in ons 

dorp gevierd werd. Het antwoord 

hierop blijf ik echter schuldig: onze 

jeugd speelde zich af in de vijftiger en 

zestiger jaren van de vorige eeuw. De 

generatie voor ons heeft wellicht wel 

herinneringen aan dat eerste 

Sinterklaasfeest. 

 

Wat uit deze en andere bijbehorende 

foto’s wel was op te maken: deze 

Sinterklaas is op weg naar het 

“patternaat” en poseert hier voor de 

resten van de vernielde kerk. Daarom 

kunnen we ervan uitgaan, dat het 

zich afspeelde in de jaren erg kort na 

de Tweede Wereldoorlog – misschien 

in 1945 – 1946? Zo te zien waren de 

rondslingerende brokstukken al grotendeels opgeruimd.  

Jammer genoeg waren die opnames niet van de allerbeste kwaliteit en kunnen 

we de gezichten van de personen moeilijk herkennen. Wel duidelijk is, dat de 

“famfaar” weer actief was met de weinige muziekinstrumenten, die zij nog 

hadden en het gezelschap met toepasselijke sinterklaasliedjes welkom heette. 

De Pieterman in vol ornaat met voor die tijd bijbehorende spullen: de zak, om 

stoute kinderen in te stoppen; de ketting om ’s avond mee aan de deuren te 

rammelen; een touw om te gebruiken bij het “klummen  door de sjoorsjteinen; 

een sleutel om deuren te kunnen openen; krullend zwart haar en een petje op 

en het gezicht pikzwart.  

Ongetwijfeld toen eveneens een spannend “fieëst” voor de kinderen, al zullen 

de cadeaus van een andere vorm zijn geweest, dan nu in onze tijd.  

Onbeantwoord blijft de vraag of dit het eerste Sinterklaasfeest in ons dorp was. 

 


